
Beste dorpsgenoten,
Het is alweer een tijdje geleden dat we via de dorpskrant 
kennis konden maken met een nieuwe inwoner. ’t Is niet 
dat er geen nieuwe inwoners zijn, alles behalve zou ik 
zeggen, maar er was zoveel anders om over te schrijven. 
In deze editie weer een nieuwe Aagtekerkenaar. Nou ja, 
nieuw... hij woont hier ondertussen ook weer al vijf jaar, 
maar het is nooit te laat om elkaar te leren kennen.

Van de dorpsraad
Het voelt een beetje vreemd, weemoedig, nu ik in deze 
krant m’n laatste bijdrage schrijf als voorzitter van de 
dorpsraad. Het is de achttiende editie van de krant en ik 
hoop dat deze nog vele jaren zal verschijnen. Het is een 
prachtig initiatief geweest waarbij het doel, de leefbaar-
heid en de samenhang tussen de mensen in Aagtekerke 
te bevorderen, voorop staat. Terugkijkend ben ik trots als 
ik meld dat het met die samenhang steeds beter gaat en 
dat ieder de noodzaak ervan ziet, dat samen je schouders 
eronder zetten veel meer oplevert dan enkel individuele 
acties. Dankbaar ben ik voor de vele medewerking die ik 
ervaar onder de bevolking. Ik hoop dat die trend alleen 
maar sterker zal gaan worden en dat we elkaar steeds 
beter gaan begrijpen en in onze waarde laten.

In 2009 ben ik in de dorpsraad gekomen en heb vier 
jaar het secretariaat op me genomen. Vanaf 2013 tot nu 
toe mocht ik de voorzittershamer hanteren. De dorps-
raad functioneert m.i. goed als intermediair tussen de 
gemeente en de inwoners. De verhouding met beide is 
goed te noemen. Projecten die voor het dorp als geheel 
dienen, lopen via de dorpsraad beter dan via een ad hoc 
samengestelde groep. Het belang van het dorp als geheel 
is de belangrijkste drijfveer.
Veel is de revue gepasseerd maar het mooiste vond ik de 
realisatie van het nieuwe dorpshuis als levendig centrum 
van ons dorp en als centrale ontmoetingsplaats. Fijn om 
te zien dat er nu ook fysiotherapie gegeven kan worden 
en dat Buurtzorg een integraal onderdeel vormt van het 
gebouw. Ook de sportactiviteiten en de speeltuin vormen 
één mooi samenhangend geheel. Ook het beheer van het 
gebouw is in goede handen van Barbara Francke. Het 
concept: samen met vrijwilligers, is daarbij van groot 
belang. De gezamenlijke verantwoordelijkheid om er een 
succes van te maken is daarbij verzekerd. Fijn dat zovelen 
zich willen inzetten. In de voorbereiding tot de realisatie 
van het gebouw stelde de gemeenteraad kritische vragen 
over het gebruik van Amicitia. Zou dat goed komen in 
een tijd dat vele verenigingen het hoofd niet meer boven 
water kunnen houden? Toen kon ik geen garanties geven 
maar was vol vertrouwen dat het goed zou komen. En zie-
hier: het kwam goed!
Verder heeft de dorpsraad ook gezorgd voor faciliteiten 
voor de jeugd. Ook dat liep goed. Wel hoop ik dat ook 
m.n. de jongeren zich verantwoordelijk voelen om alles 
in goede conditie te houden.
Iets wat ook onder verantwoordelijkheid van de dorps-
raad valt is het onderhoud van het monument. Fijn om 
te zien dat ook hier mensen bereid zijn hun handen uit 
de mouwen te steken om het mooi te houden uit respect 
voor de mensen die gevallen zijn voor onze vrijheid. Het 
hek is geverfd maar het slot van de poort is nog een zor-
genkindje. Daar wordt aan gewerkt. Ik vraag uw geduld 
hiervoor. De herdenkingen elk jaar zijn mooi en ingeto-
gen. De jongeren laten zich ook hier niet onbetuigd. Har-
telijk dank!

Zo schrijvend komt veel naar boven. De problematiek 
rondom de wegen in en buiten Aagtekerke is nog niet 
voorbij. Als dorpsraad hechten wij sterk aan het unieke 
karakter van de omgeving en zoeken we naarstig naar 
oplossingen die dat karakter in stand kunnen houden. Ik 
wens mijn opvolgers veel sterkte en wijsheid om te komen 
tot een goede beslissing met inachtneming van een goede 
harmonie met onze buurdorpen. Uw steun en zorg is daar-
bij onmisbaar. Ook hier geldt: met elkaar en voor elkaar!

We kunnen nog nieuwe leden gebruiken. Ondergete-
kende stopt, evenals Christine Dekker. Als nieuw lid 
heeft Dinand de Visser zich aangemeld. Ook Rico Geuze 
heeft belangstelling getoond. Het zal een behoorlijke ver-
jonging geven: de jeugd heeft de toekomst!

Ik hoop dat we elkaar zullen ontmoeten tijdens de open-
bare vergadering op 25 maart a.s., aanvang 19.30 uur.

Hans Nonnekes

Reacties op de vorige editie
De diepvrieskluisjes staan nog in veler geheugen gegrift. 
Zo ook het slachthuis, dat voor het vrieshuisje naast de 
begraafplaats stond, en dat voor noodslachtingen werd 
gebruikt.

Suus Bustraan vertelt dat zij het vrieshuisje bij het kerk-
hof schoonmaakte. Ongeveer een keer in de drie weken, 
waarmee ze een zakcentje verdiende. “Ik woonde in mijn 
jeugd tegenover het slachthuis, waar nu het parkeer-
plaatsje naast de begraafplaats is. Daar werden de dieren 
geslacht, die door een ongeluk het met de dood moesten 
bekopen. Zij werden daar geslacht en door een keurmees-
ter gekeurd. Als dat vlees goed was, ging de gemeente-
werkman met een bel door het dorp en riep: “Vlees te 
koop in het slachthuis!” De diepvries was achter het 
slachthuis. Daar kon je een kist huren van, ik dacht, een 
vereniging. Je kreeg dan een sleutel van het huisje en van 
je kist. Onze kist werd gevuld met het varken, dat bij ons 
geslacht werd.”

Frans Blaas blijkt zelfs nog even eigenaar geweest te zijn 
van de vrieskisten bij de begraafplaats. Samen met zijn 
broer Simon had hij die kisten eind jaren zestig van de 
coöperatie overgenomen. Het vrieshuisje zelf was van de 
gemeente. “De coöperatie stopte er mee, omdat steeds 
meer mensen zelf een vriezer aanschaften. Het andere 
vrieshuisje, op het erf van toentertijd Sam Wisse (waar nu 
de oudpapiercontainer staat aan de Prelaatweg), werd door 
Sam in gebruik genomen als uienopslag.” Frans’ vrouw Jo 
werd nu gevraagd om af en toe met een poetsdoek door het 
vrieshuisje te gaan. Jo: “Dat was niet veel werk, hoor. Veel 
meer dan het middenpad vegen en af en toe wat condens 
weghalen, was het niet. Ik weet nog dat mijn moeder vroe-
ger ook dat vrieshuisje heeft schoongemaakt.” Jo vertelt dat 
de vriezer echt een enorme verbetering was voor het con-
serveren van vlees en groente. “Vroeger werd alles ingelegd 
in de Keulse pot. Dat was een werk. Frans’ moeder huurde 
ook een vriezer. Ik zie haar nog voorbij vliegen op d’r solex, 
met zakjes vlees vanuit de Oosthoek.”
Frans: “Het kostte 80 gulden per jaar om een vrieskist te 
huren. Simon heeft zijn deel van de vriezers rond 1974 
verkocht.” Ook Frans en Jo herinneren zich de noodslach-
tingen nog. “De boer verkocht zijn verongelukte koe aan 
de noodslager. Die kwam van een ander dorp, want op 
Aagtekerke was geen slager meer, Hugense was al gestopt. 
De slager verkocht het vlees dan weer aan de inwoners.” 
Die gemeentewerkman, de omroeper die rondging met 
de bel, was Floor Kodde. De familie van Jo kocht na zo’n 
slachting vaak de koeienkop voor vijf gulden. “Daar zat 
een hoop vlees aan.”
Frans heeft de vriezers zo’n tien jaar verhuurd. Toen veel 
mensen zelf een vriezer thuis hadden staan en er dus 
bijna geen behoefte meer was aan huur, is ook hij ermee 
gestopt.

Barbara Francke

Voortgang van het Epitaafproject
Sinds de laatste publicatie in de Agatha Courant nr. 16 
van juli 2025 is er goede voortgang geboekt met het Epi-
taafproject (red.: grafmonument in de dorpskerk). De 
Provincie Zeeland heeft een positief besluit genomen over 
de toezegging van een subsidie ter hoogte van € 55.584,–. 
Dit werd bekendgemaakt door de gedeputeerde voor Cul-
tuur van de Provincie Zeeland, onze dorpsgenoot Harry 

van der Maas, tijdens een feestelijke bijeenkomst op 16 
september 2025 in het Provinciehuis. Daarnaast heeft ook 
de werving van fondsen niet stilgestaan; in totaal belopen 
de toezeggingen van particuliere fondsen, de gemeente 
Veere, giften van de burgerij van Aagtekerke e.d. een 
bedrag van € 81.620,–. Samen met de, in een eerder sta-
dium verleende, SIM-subsidie is een sluitende dekking 
van de begroting aanwezig. Het College van Kerkrent-
meesters, formeel de opdrachtgever, heeft daarop eind 
december het advies van de Epitaaf-commissie gevolgd 
en opdracht verleend aan “Adriaan van Rossem, Restau-
ratie van stenen beeldhouwwerken” om de restauratie uit 
te voeren. Als gevolg van de zeer beperkte beschikbaar-
heid van gekwalificeerde beeldhouwers zal de oplevering 
wat later zijn dan in eerste instantie gedacht. De voor-
bereidende werkzaamheden zijn begonnen en de huidige 
planning voorziet in een fysieke start in de Dorpskerk in 
het laatste kwartaal van 2026. De uitvoering zal ongeveer 
een jaar in beslag nemen. De formele start van het pro-
ject, waarbij alle belanghebbenden aanwezig zullen zijn, 
is gepland op dinsdag 7 april 2026.

Commissie Epitaaf
 

Oproepje
Training mindfulness
De lente staat voor de deur en hoe fijn zou het zijn om 
hier bewust van te genieten, zodat je met rust in je hoofd 
de zomer in gaat.
Spreekt dit je aan, dan kun je je opgeven voor een mind-
fulnestraining, die in april weer van start gaat in Amicitia.
Voor meer informatie kun je contact opnemen met Vonny 
van der Wal, telefoonnummer 06 – 4507 5153.

Openbaar vervoer
Het zal je vast opgevallen zijn; al die groene borden 
met HUB erop. Dit zijn de nieuwe ‘bus’haltes (ik weet 
ook niet waarom er dan geen HALTE op staat) van het 
nieuwe busvervoer Flex. De Flex is een personenauto of 
busje met chauffeur en rijdt zeven dagen per week, van 
zes uur ’s ochtends tot elf uur ’s avonds. Altijd aanvul-
lend op het bestaande openbaar vervoer. Dat betekent 
dat reizigers op Walcheren vanaf nu met de Flex van en 
naar elke bestemming op Walcheren kunnen worden 
gebracht. Ook op momenten dat de bus niet rijdt, zoals 
’s avonds of in het weekend. Op www.reizendoorzeeland.
nl/flex kun je lezen hoe je een rit boekt.

ZBBUZZ
Het rijdend informatiepunt van de Zeeuse Bibliotheek 
is er voor iedereen die moeite heeft met het vinden van 
overheidsinformatie. Ook voor taalhulp en smartphone- 
of tabletondersteuning kun je in de bus terecht. De hulp 
is gratis. 
De bus komt naar Aagtekerke op dinsdag 10 en 24 maart 
van 14.15 tot 15.15 uur, voor Amicitia.
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Dorpsraadvergadering
De openbare dorpsraadvergadering is op woensdag 
25 maart om 19.30 uur in Amicitia.

Koningsdag
Koningsdag staat dit jaar in het teken van ‘Het Wilde 
Westen’. Maandag 27 april wordt de dag geopend 
om 09.00 uur op het Dorpsplein. Het buffet start 
om 19.00 uur in Amicitia. Opgeven voor 6-kamp en 
buffet via ovaagtekerke@gmail.com. Kijk voor het 
volledige programma op de Facebookpagina van de 
Oranjevereniging.

Baloredag
Zaterdag 13 juni van 13.00 tot 16.00 uur kun je oude 
trekkers en andere oude voertuigen bekijken op het 
weiland van de familie Francke aan de Pekeling-
seweg 5. Heb je zelf zo’n oud vervoersmiddel, wees 
welkom om die er bij te zetten.

Rommelmarkt
De jaarlijkse rommelmarkt op het Dorpsplein is dit 
jaar op zaterdag 20 juni van 09.00 tot 15.00 uur. Om 
10.00 uur start de veiling met opbod. De dorpskerk 
is open voor bezichtiging. De opbrengst is voor het 
onderhoud van de dorpskerken (50%), stichting 

Dagelijks – de hoofdingang van Amicitia is elke dag 
open. Loop gerust binnen om even te puzzelen of de 
krant te lezen. In de bruine gangkast liggen boeken 
en informatiefolders om mee te nemen. Als de deur 
naar de bar open staat, ben je ook welkom voor een 
bakje koffie.

Maandagen - dammen vanaf 19.30 uur.
Dinsdagen – biljarten, kaarten en koersbal van 14.00 
tot 16.30 uur.
Woensdagen – inloopmiddag van 13.30 tot 18.00 uur. 
Loop gerust binnen voor een praatje. Creatief? Neem 
je knutselspulletjes mee. Er wordt ook gebiljart.

Schilderclubje
Bijna elke woensdagmiddag zijn er een aantal men-
sen aan het schilderen in Amicitia. Schilder of teken 
je ook graag, dan ben je van harte welkom om mee 
te doen en ervaringen uit te wisselen. Neem je eigen 
schilder- of tekengerei mee.

Mee eten
Iedere derde dinsdag van de maand kun je voor 
€ 10,– per persoon mee eten in Amicitia. Eten wat de 
pot schaft en vooraf opgeven. De deur is open vanaf 
17.30 uur, aanvang diner 18.00 uur. Opgeven via  
vrouwenagatha@gmail.com of 06 - 4986 3774. Dins-
dag 17 maart – 21 april – 29 mei – donderdag 25 juni.

Spelletjesavond
De laatste spelletjesavond alweer van dit voorjaar is 
op donderdag 12 maart. Aanvang 19.30 uur, gratis 
entree, aanmelden niet nodig.

Repair Café
Op 19 februari is het eerste Repair Café gehouden 
in Amicitia. Het zal geen verrassing zijn dat niet alle 
apparaten gerepareerd konden worden, maar met 
een score van 64% was de aftrap zeer geslaagd. 
Het volgende Repair Café is op donderdag 19 maart 
van 10.00 tot 11.30 uur. Graag aanmelden via vrou-
wenagatha@gmail.com zodat we weten wat we kun-
nen verwachten.

Wat is er zoal te doen op Aegte, dit voorjaar?

Wat is er zoal te doen in Amicitia?

Adavoc Congo (40%) en het Pennywafelhuis in Mid-
delburg (10%). Dit alles wordt georganiseerd door de 
ZWO werkgroep PKN-kerken Aagtekerke-Domburg.

Sporten
Sportvereniging Aagtekerke organiseert verschillende 
sporten, in de gymzaal en buiten. Er is nog plaats bij:
•	 wandelbootcamp – elke maandagavond om 

19.00 uur vertrek bij de hoofdingang van Ami-
citia. Een uur stevig wandelen afgewisseld met 
krachtoefeningen.

•	 pilates – elke woensdagmiddag van 17.30 tot 18.30 
uur, in de gymzaal.

•	 badminton – elke woensdagavond van 20.00 
tot 21.30 uur recreatief badmintonnen in de 
gymzaal.

•	 gymnastiek vanaf 55 jaar – elke donderdagochtend 
van 09.15 tot 10.15 uur, bewegen in de gymzaal.

•	 basketbal vanaf 16 jaar – elke donderdagavond 
van 20.00 tot 21.00 uur in de gymzaal.

•	 gymnastiek voor kinderen van 4 tot 8 jaar – elke 
zaterdagochtend van 09.30 tot 10.30 uur, in de 
gymzaal.

Kijk voor tijden en contributie op:
www.sportverenigingaagtekerke.com.

Toneeluitvoering
De jaarlijkse toneeluitvoering is op zaterdag 21 maart, 
in de gymzaal (Amicitia). Het stuk heet ‘De wolven 
komen’. De zaal is open om 19.00 uur, aanvang toneel- 
uitvoering 19.30 uur. Entree €8,50, inclusief een kopje 
koffie of thee.

Kinderburgemeester
De nieuwe kinderburgemeester van de gemeente 
Veere organiseert een aantal Creatieve Ateliers in de 
verschillende kernen. Zo ook in Aagtekerke. 
Woensdag 1 april van 14.00 tot 16.00 uur is er in 
Amcitia/gymzaal een workshop yoga en kickboxen en 
wordt er een geluksknuffel gemaakt. 
Kinderen in de bovenbouw van de basisschool kunnen 
zicht opgeven via www.veere.nl (https://www.veere.nl/ 
kinderburgemeester-organiseert-creatief-atelier-in- 
de-gemeente-veere).

Crea- en kledingmarkt
Op zaterdag 18 april verkopen dorpsgenoten eigen 
gemaakte waar in Amicitia. Er is ook een kledingbeurs 
van tweedehands kleding. De verkoop is van 10.00 tot 
14.00 uur. De bar is open voor lunch en drankjes.

Vrijheidslunch
Evenals vorige jaar, is iedereen op 5 mei van harte 
welkom om aan te schuiven bij de vrijheidslunch. In 
samenwerking met het Nationaal Comité 4 en 5 mei 
willen we vieren dat we hier in vrijheid kunnen leven.
Meld je voor 28 april aan voor de gratis lunch. Aan-
vang 12.00 uur. Als je het leuk vindt om samen de 
lunch voor te bereiden, dan ben je van harte welkom. 
Mail naar vrouwenagatha@gmail.com. 

Vrijmibo
Zet in je agenda:
13 maart – 17 april – 29 mei – 26 juni. Van 16.30 tot 
20.00 uur.

Kijk ook op www.amicitia-aagtekerke.nl wat er alle-
maal te doen is, volg ons op facebook of bekijk de pos-
ters op het raam van Amicitia.

Welkom in Aagtekerke
Afval. Het houdt de gemoederen bezig. Scheiden: plas-
tic, rest, groen, papier, glas, chemisch, oud ijzer (ja, 
ik heb niet voor niks een grote garage). Verwarring: 
de groene bak wordt ineens op donderdag geleegd in 
plaats van op vrijdag. Of ergernis: extra kosten voor 
het neerzetten van je restafval. En volgend jaar wéér 
alles op de schop. En alsof het hier op Aegte nog niet 
ingewikkeld genoeg is, zag ik in onze dorps-app een 
foto voorbijkomen van een man, die plastic afval 
opruimt op een strand ver weg van hier. 

Wie is de man, met al z’n plastic, op ‘onze’ app? Die 
man is Peter Temmerman, een Belg, die al ruim vijf 
jaar woonachtig is in de Bouwluststraat. In een vorig 
leven was hij adjudant bij de Belgische landmacht en 
tevens fysiotherapeut. In coronatijd heeft hij zijn fysio-
praktijken verkocht en is samen met zijn vrouw van-
uit Antwerpen naar Walcheren verhuist. Het paradijs, 
zoals hij het zelf omschrijft. “De natuur is hier echt 
prachtig. Strand, duinen en bos bij elkaar; uniek. Ik 
loop elke dag over het strand, die ene keer naar Vrou-
wenpolder, de andere keer naar Vlissingen.” Dat Peter 
van het strand houdt, is me duidelijk. “Van een schoon 
strand, wel te verstaan. Hier zijn de stranden behoor-
lijk schoon, maar in Thailand, waar mijn vrouw van-
daan komt, liggen de stranden vol met plastic. In het 
regenseizoen is het dramatisch, al het afval spoelt dan 
naar zee. Zover je kijken kan, liggen de stranden vol 
met plastic. Soms wel een halve meter dik.” Hij kon dit 
niet langer aanzien en besloot zich in de plasticafval-
stroom te verdiepen. En zo werd het opruimen van al 
dat plastic zijn missie. Hij heeft er zelfs een stichting 
voor opgericht: Beach-Clean. Gedreven en passie-
vol vertelt hij me alles over de wereld van het plastic: 
productie, recycling en dus helaas ook afval, heel veel 
afval. Het bijzondere aan Peters stichting is dat zij het 
plastic van de stranden niet terug op de vuilnisbelt 
gooien, maar dat het gerecycled wordt tot weer hoog-
waardig plastic.
Het is voor een aantal van jullie geen nieuws dat 
ook ik erg begaan ben met het milieu, ’t is niet voor 
niks dat ik al mijn afval scheid en het logisch vind 
dat de vervuiler moet betalen. Best kans dat ik onze 
nieuwe inwoner een keer ga helpen met zíjn stiching  
(www.beach-clean.org).

Barbara Francke

Deze foto kregen we van Willem Harm Louws. Hij 
woonde met zijn vader, moeder en zus aan het Kalf-
hoeksepad 8. Het huis op de foto is van zijn oma 
geweest. Van Roosjesweg 1, het adres van dit huis, her-
innert Willem zich dat het aan de achterkant grensde 
aan een boomgaard van groenteboer Wisse. Aan de 
voorkant van het huis was een moestuin. Gezien Wil-
lems leeftijd moet dit toch zeker 40 / 50 jaar geleden 
zijn. 


